
Weet je wat het is? Bij De Pers heb ik in 2008 en 2009 zeker 25 
mensen ontslagen. Bij HP/De Tijd en bij Vrij Nederland ben ik met 
een behoorlijk conflict vertrokken. (Heij nam ontslag als adjunct 
bij HP/De Tijd omdat hij het niet eens was met het gedwongen 
vertrek van hoofdredacteur Bert Vuijsje en bij Vrij Nederland 
zegde de redactie het vertrouwen op in hoofdredacteur Xandra 
Schutte en Heij, haar adjunct, na het uitlekken van pijnlijke e-
mails, red.) Laten we zeggen dat ik in de loop der jaren heb geleerd 
dat je beter een zekere afstand tot mensen kunt bewaren omdat 
het zo kan zijn dat je – om redenen waar je niet altijd invloed op 
hebt – een jaar later enorme ruzie met ze hebt, of zij met jou. Dan 
kun je maar beter niet te veel van elkaar weten. 

Of met name vrouwen meer behoefte hebben aan een mee-
voelende hoofdredacteur? Mijn ervaring is dat er in een profes-
sionele werkomgeving niet zulke grote verschillen tussen man-
nen en vrouwen bestaan.’ 

Hoe belangrijk vind jij de aanwezigheid van vrouwen op redacties?
‘Zowel in een krant als op een redactie krijg je met een ge-

mengde groep een andere sfeer. Vrouwen hebben wat andere 
interesses, gedragen zich binnen een groep op een andere manier 
dan mannen. De combinatie werkt het prettigst.’

Heb je daar beleid op gevoerd bij De Pers?
‘Nee, nooit op gelet. We namen gewoon mensen aan die we 

goed vonden. Ik denk dat de verhoudingen fifty-fifty waren. Ik 
heb in de laatste chef-procedure wel geprobeerd om een vrouw 
aan te nemen voor het evenwicht in de groep - het management 
deden we met vier mannen. Maar het lukte niet. De enige die wij 
wilden, wilde zelf niet en de rest vonden we niet goed genoeg. 
Uiteindelijk hebben we niemand aangenomen omdat ik toen al 
wist dat opheffing dreigde. 

Ik kan me goed voorstellen dat vrouwenquota in een bepaalde 
periode nodig zijn geweest omdat er wellicht een ons-kent-ons-
cultuur bestond van uitsluitend mannen. Maar ik kan me niet 
voorstellen dat dat op redacties tegenwoordig nog een issue is, 
eigenlijk.’

Noem eens drie vrouwen die De Nieuwe Pers zouden kunnen leiden?
‘Even kijken.’ (stilte) 

‘Karin van Gilst, nu nog directeur van de Weekbladpers zou 
dat kunnen. En ik vermoed Corinne van Duin van Volkskrant 
Magazine ook wel.’ (stilte) 

‘Ongetwijfeld nog een hele hoop namen waar ik nu niet op 
kom. Maar de vervolgvraag is: zou ik drie mannen weten? Ik zie 
het Alain (Van der Horst, zijn adjunct, red.) wel doen, maar verder 
weet ik het niet. De Pers was toch wel een wat afwijkende jour-
nalistieke formule en dat is niet iets wat zomaar iedereen zou 
kunnen of willen doen.’ 

Wat als die vrouwen dat parttime zouden willen doen?
‘Prima.’ 

En mogen mannen om een papadag vragen? 
‘Ja, daar heb ik totaal geen moeite mee. Dat vindt iedereen te-

genwoordig toch oké? Mijn papadag is donderdagochtend. Dan is 
mijn jongste dochter bij mij.’ 

Heij woont alleen in de Haarlemse Leidsebuurt, op nog geen 
200 meter afstand van waar hij in de zomer van 1968 werd gebo-
ren, over de vaart in de chique Koninginnebuurt. De helft van de 
week woont zijn oudste dochter Luca (8) bij hem. Een derde van de 
week heeft hij ook zijn jongste dochter Philippa (3) uit een andere 
relatie over de vloer. Doordeweeks is hij op maandag- en dinsdag-
avond daarom altijd thuis. Die zijn voor de kinderen en daar wijkt 
niets voor. ‘Als iemand zich wil laten begraven op zo’n dag dan 
kan dat, maar dan kom ik dus niet. Dat gaat niet’, zegt hij droog. 

Toch ben je een graag geziene gast op borrels en partijen.
‘Toen Camiel Driessen (redacteur van De Pers, red.) bij de afge-

lopen uitreiking van de Tegels de Talentprijs won, was ik er niet 
bij. Dat was op een maandag. Ja God, dan ga je eens een keer niet 
naar een borrel. Daar zijn er tachtig per jaar van.’

Wat heeft het vaderschap met jou gedaan?
‘Niets. Toen ik 20 was, wilde ik al graag kinderen. In prakti-

sche termen is er wel iets veranderd maar dat verhaal van: eerst 
wilde ik heel veel bier drinken en achter de wijven aan, tot ik 
een dochter kreeg en er een wereld voor me open ging – voor veel 
mannen een standaardverhaal – is op mij niet van toepassing.’

‘Toen ik TwinTig was, wilde ik al graag kinderen. in prakTische 
Termen is er wel ieTs veranderd maar daT hele verhaal van: eersT 

wilde ik heel veel bier drinken en achTer de wijven aan, ToT ik 
een dochTer kreeg en er een wereld voor me open ging – voor veel 

mannen een sTandaardverhaal – is op mij nieT van Toepassing.’
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